
ORDE VAN DIENST 
Protestantse gemeente ’s-Heerenberg-Zeddam  

2e van de 40 dagen 

In het teken van biddag 
13 maart 2022 

Voorganger: ds. Henriëtte Nieuwenhuis, samen met de diakenen 
Orgel: Wim Brunsveld 

 

SAMENKOMEN 
 
Orgelspel 
 
(Oefenen lied van de veertigdagentijd: 130c) 

 
Woord van welkom – door de ouderling  

 
Aansteken van de kaarsen 
 

Toelichting bloemstuk  
 

Lied 978: alle verzen 
 
Stilte 

 
Bemoediging en groet  

V: Onze hulp is de Naam van de Heer,  
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,  

V: die trouw blijft tot in eeuwigheid  
A: EN NIET LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN. 

 

V: Er is genade voor u en vrede van God, onze Vader, 
Van Jezus Christus, onze Heer. 

 

Enkel zaden 

In een droom liep ik een winkel binnen. 

Achter de toonbank stond een engel. 
Ik vroeg: wat verkoopt u hier? 
Alles wat u maar wilt, zei de engel. 

 
O, zei ik, echt waar? 

Ik wil dan graag vrede op aarde, 
opheffing van onderdrukking, 
geen honger meer, 

een huis voor alle vluchtelingen… 
 

Wacht even, zei de engel, 
u begreep me verkeerd. 
We verkopen hier  

geen vruchten, 
enkel zaden… 
 
Lied 130c: alle verzen 



 

Gebed voor Vrede en Verzoening (Coventrygebed) 

 
Want iedereen heeft gezondigd 

en ontbeert de nabijheid van God 
De haat die scheiding brengt tussen volk en volk, 
tussen ras en ras, tussen klasse en klasse 
Heer, vergeef het 

Het begerig verlangen dat mensen en volkeren drijft 

naar het bezit van wat hen niet toebehoort 
Heer, vergeef het 

De hebzucht, die de arbeid van mensen uitbuit 

en de aarde verwoest 
Heer, vergeef het 

Onze afgunst op het welzijn en geluk van anderen 
Heer, vergeef het 

Onze onverschilligheid ten opzichte van het lijden 

van gevangenen, daklozen en vluchtelingen 
Heer, vergeef het 

De begeerte, die de lichamen van mannen, vrouwen en kinderen voor onwaardige 
doeleinden misbruikt 
Heer, vergeef het 

De trots, die ons ertoe brengt op ons zelf te vertrouwen 
en niet op God 
Heer, vergeef het 

Wees elkaar welgezind, barmhartig, 
en vergeef elkaar, 

zoals God in Christus ú vergeven heeft. 
Amen 

 
Lied 547: alle verzen 

Couplet 1 en 6: allen 

Couplet 2 en 4: mannen 
Couplet 3 en 5: vrouwen 

 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 

 
Kindermoment  
 
Gedicht in de veertigdagentijd ‘Een slinger van verhalen’ – door Tim 

 

Een slinger van verhalen gaat 

als teken door de tijd, 
vertelt wat ons te wachten staat: 
dat God zijn volk bevrijdt. 

 
Wij vieren een bijzonder feest, 

het leven wordt gevierd. 
En wie met ons verhalen leest 
ontdekt: dat feest is hier! 



 
Wat vruchtbaar in de aarde valt 
blijft daardoor juist bestaan, 

omdat Gods hand bewaren zal 
wat nooit voorbij mag gaan 

 
Schriftlezing – Johannes 12:20-26 

Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. Zij 

gingen naar Filippus uit Betsaïda in Galilea, en vroegen of ze Jezus konden zien. Filippus 
ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. Jezus zei: ‘De tijd is 

gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Werkelijk, Ik verzeker u, als 
een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij 
sterft brengt hij veel vruchten voort. Wie zich aan zijn leven vastklampt, verliest het, maar 

wie in deze wereld zijn leven loslaat, behoudt het voor het eeuwige leven. Wie Mij dient 
moet Mij volgen: waar Ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie Mij dient zal door de Vader 

geëerd worden.  
 
Luisterlied ‘In de bloembol is de krokus (lied 982) 

https://www.youtube.com/watch?v=U3i6rcl5RSA 
 
Verkondiging 

 
Orgelspel  

 
Lied 767: alle verzen 

Couplet 1,2,4,6,7: allen 
Couplet 3: mannen 
Couplet 5: vrouwen 

  
Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader) 

 
Kinderen komen terug in de kerk 

 

Mededelingen – door de diaken  

 

UITEENGAAN 
 
Slotlied 718: alle verzen  

 
Heenzending en zegen 

We eindigen de zegen met gezongen amen 
 
Orgelspel 

 
Paasontmoeting senioren 

Senioren van ‘s-Heerenberg en Zeddam, 
We kunnen elkaar weer ontmoeten! Op vrijdagmiddag 1 april om 14.30uur  in 
Hotel Ruimzicht te Zeddam. 

Hopelijk kunnen we de draad weer oppakken en met elkaar het Paasfeest  
vieren na zo'n lange tijd van corona! We hebben als thema gekozen '''Ontmoeten'' . 

Wilt u zich wel opgeven, zodat we weten op hoeveel  mensen we mogen rekenen.  
We sluiten de middag af met een lunch.  

https://www.youtube.com/watch?v=U3i6rcl5RSA


U kunt zich opgeven bij: 
Rie Markvoort, tel.0314 650864  E.mail lmarkvoort@kpnmail.nl 
Gré van Rooij, tel. 0314 662707 Email  lamvanrooij@hotmail.com  

Vriendelijke groet van de Werkgroep Senioren 
 

Sobere maaltijd Klavertje 4 

Op woensdagavond 16 maart zal een sobere maaltijd gehouden worden te Silvolde. De 

maaltijd is van 18.00 – 19.30 uur. Aansluitend is er een avondgebed. Zowel de maaltijd als 
het avondgebed zullen in de kerk plaatsvinden. Tijdens de maaltijd zal er aandacht zijn 

voor het Passion uit Hummelo. Het Passion biedt tijdelijk onderdak aan dak- en thuislozen 
en (ex)-verslaafden. Gewoon menselijkheid zonder oor deel is daarbij heel belangrijk om 
een gewoon leven weer te kunnen hervatten. Dit project zal de komende twee jaar door de 

diaconieën van Klavertje 4 ondersteund worden.  
We zoeken voor deze avond mensen die een eenvoudige soep of salade zouden willen 

maken of die een brood mee willen nemen. Tevens worden er helpende handen gevraagd 
om de tafel te dekken en te helpen opruimen.  
Voor deelname aan de eenvoudige maaltijd wordt een vrije gift gevraagd. Na aftrek van 

onkosten is deze bestemd voor Het Passion. Als u mee wilt doen, dan kunt u zich opgeven 
bij: 

Anja Arentsen anjaarentsen@gmail.com of Willy Freek scriba@pgsilvolde.nl (0315-
239934)  
 

 
Collectedoel  

De opbrengst voor de diaconie gaat deze zondag naar de Granny’s (Dorcas).  

Uw bijdrage voor de diaconie kunt u, desgewenst overmaken op 
Rabobank IBAN: NL97 RABO 0326 6892 65 

t.n.v. C.v.D. Prot. Gem. ‘S-Heerenberg-Zeddam 
 
De opbrengst voor de kerk is voor de eredienst en de kerkelijke gebouwen. 

De collecte voor de kerk kunt u, desgewenst overmaken op 
Rabobank IBAN: NL22 RABO 0374 6535 26 

Of op ING bank IBAN: NL62 INGB 0000 8535 71 
T.n.v. C.v.K. Prot.Gem. ‘S-Heerenberg-Zeddam 

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage! 
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